
Geef licht: help kinderen de oorlog door - adventsbrief 2023  
 
 

Beste leden van de katholieke geloofsgemeenschap De Schakel en Protestantse Gemeente Doorwerth 
Heveadorp, 
 
 

Geef licht. Dat is een belangrijke oproep aan jullie allen. Zorg ervoor dat jouw aanwezigheid een 
lichtpunt is. In de tijd dat door het seizoen de dagen korter worden en het donker dagelijks groeit, kan 
ook de maatschappelijke en geestelijke duisternis groeien. De onmenselijke toestanden in de oorlogen 
rond Gaza en in Oekraine, Soedan, Jemen, de klimaatcrises, het onveilige en onzekere gevoel, in 
meerdere opzichten, over de voortdurende stroom van migranten kleurt onze beleving donker.  
 

Als we deze dagen van advent, op weg naar kerstmis, diep in ons hart kijken en in het hart van onze 
geloofstradities, dan vinden we daar de vrede. De vrede van God, shalom, die naar ons toekomt. Ik spoor 
ons aan aandachtig bij die diepe vrede te vertoeven. Sterker nog, die vrede uit te leven in je gedrag. 
Wees bijvoorbeeld alert op je taal: probeer eerlijk te zijn tegen de mens om je heen, maar in vriendelijke 
bewoordingen. Wees alert op de gezondheid van je gemoed. Kijk en lees met mate over oorlogen en 
crises. Verwen jezelf met waardevolle activiteiten als de wandeling, de vriendschap, de mooie muziek en 
boeken, een fraai kerststuk. 
 

Als christelijke gemeenschappen hebben we weer de handen ineen geslagen. Onze adventsactie bestaat 
uit drie onderdelen: alle leden krijgen een adventskalender aan huis uitgereikt. Daarnaast hebben we 
het thema uitgekozen: Geef licht aan de kinderen, die in oorlog zitten. En dat zijn er helaas nogal wat. 
Deze kinderen ervaren een jeugdtijd vol intensieve dreigingen en zorgen. Lukt het hen om de oorlog 
door te komen, dan zullen ze begeleid moeten worden om hun ervaringen te verwerken. Tijd, aandacht 
en geld lijken eindeloos nodig. 
 

Een derde element is het Spel bij Nacht op zondag 10 december. Als het donker wordt, zijn jullie vanaf 
16.00 uur welkom in de Ontmoetingskerk. Jullie worden getrakteerd op allerlei vormen van warmte en 
gezang. Het mannenkoor Kunst na Arbeid, dat elke donderdagavond oefent in de kerk, versiert ons met 
diepe kerstliederen. Ze staan alleen niet op hun gebruikelijk plek in de koffiezaal, maar zoeken de 
wonderlijkste plekken in de sfeervol verlichte Ontmoetingstuin, rondom de kerk. Hier ligt een prachtig 
pad, begaanbaar met en zonder rollator. Rond 18.00 uur genieten we samen van een heerlijke 
boerenkoolmaaltijd. Om 19.00 uur worden we zingend uitgezwaaid. 
 

We vragen voor dit Spel bij Nacht 15 euro. De helft van dit bedrag gaat naar de stichting Warchild.  
In totaal serveren wij 60 maaltijden. Wie het eerst komt, eet mee. Kleinere bijdragen zijn ook welkom. 
Laat het Siny weten. Grotere bedragen natuurlijk ook. De adventspot in de kerk is de hele adventstijd 
bestemd voor Warchild.  
 

Opgave uiterlijk 3 december bij Siny van Pijkeren,  
 s.vanpijkeren@hotmail.com 
 
Het bedrag graag overmaken op bankrekening. 
NL21 RABO 037 37 36 797 tgv Diaconie PGDH ovv Spel bij Nacht. 
 

Graag tot ziens, rond de kerk, in het Spel bij Nacht. 
 

Namens de voorbereidingsgroep: Aart Arie, Anne, Siny, Gerard, Ria, Aartje en 
Susan wens ik jullie een zalig, gezegend, lichtend kerstfeest 2023, 
 
Ds. Martin de Jong 
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